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‘DE ZIEL VAN ZANDE’

10 KUNSTPARCOURS ‘HET LINT’

OPENINGSUREN

KERK ZANDE
elke zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 18 uur
ook open op donderdag 15 augustus van 13.30 tot 18 uur

DE ZIEL VAN ZANDE
permanent toegankelijk

KUNSTPARCOURS ‘HET LINT’
permanent toegankelijk

BROUWERIJSITE (CENTRAAL INFOPUNT):
KATHE KOLLWITZ MUSEUM, FRANSMANSMUSEUM, DE INKTPOT

dinsdag - donderdag - vrijdag van 9.30 tot 12 uur
dinsdag tot zondag van 13.30 tot 17 uur

LANGE MAX MUSEUM
site permanent toegankelijk
museum open woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur

EEN
EXPLOSIE
vAN KUNST

Welkom op Kunstig Koekelare!
Elke twee jaar is er de ‘Zomertentoonstelling Koekelare’ en telkens komt de cultuurraad met een nieuwe

invalshoek. Vernieuwing is nodig om fris te blijven en jezelf niet eindeloos te kopiéren tot je uitgebloed bent.

Dit keer hangen we het kunstproject vast aan ‘Landscapes’, het themajaar van Westtoer rond de Eerste

Wereldoorlog, en aan ‘Het Lint’, onze Koekelaarse invulling daarvan. Honderden gele lintjes markeren het
parcours dat je dient te volgen, refererend aan het lied ‘Tie a yellow ribbon round the old oak tree’. Daarmee
willen we ook expliciet de nood aan verdraagzaamheid en vrede in de wereld van vandaag zichtbaar maken.

Langs dit parcours was al veel kunst aanwezig. Nu voegen we daar in juli en augustus nog een mooie selectie
kunstwerken aan toe. Parken, voortuinen, etalages, ... worden gestoffeerd met werk van zowel gevestigde
waarden als nieuw talent. Zo blijft Koekelare een voorhoedepositie innemen als dorp van kunst(enaars),
sinds oudsher maar ook vandaag. Hier hangt iets ‘artistieks’ in de lucht of zit er iets ‘creatiefs’ in het water...

We wensen jullie veel plezier, genot, schoonheid, verwondering, ontroering. Vind je iets leuk of wil je meer
weten over een kunstwerk, contacteer gerust de kunstenaar in kwestie. Ze staan open voor je vragen.

Bedankt voor je bezoek en vertel het verder als je het de moeite vond!

Elise De Gend Franky Vantyghem

Jessy Salenbien
Diensthoofd Cultuur & Toerisme

Schepen voor cultuur Voorzitter cultuurraad



MARTINE VYVEY
Beweging is een fundamenteel gegeven in het
ruimtelijk werk van de Oostendse beeldhouw-
ster. De ritmiek van het menselijk lichaam heeft
haar steeds intens geboeid en ligt aan de basis
van haar huidige werken in cortenstaal en brons.
Er zijn beelden van haar te zien in o.m. Wuust-
wezel, Berlaar, Antwerpen, De Haan en het
monument voor de Vissersopstand ‘Tot Elke
Prijs’ aan de Winston Churchillkaai in Oostende.

“De essentie van een beweging in een statisch
beeld weergeven, daar is de gave voor nodig
van ware transcendentie. Van stof lichtende be-
weging maken.” (wijlen Roland Laridon, gewe-
zen voorzitter vrienden van Mu.ZEE en kunst-
criticus)

martinevyvey.be 0472 26 65 19

CHRIS VANDERSCHAEGHE
Chris Vanderschaeghe’s nieuwste reeks, ‘Perso-
nel Jezus’, is een diepgaande interpretatie van
de kruisweg. Met gebruik van olieverf, lakverf
en spuitverf brengt hij ingetogen figuren tot
leven. Elk werk in deze serie weerspiegelt een
unieke, persoonlijke visie op universele thema’s
van lijden en verlossing.

De schilderijen nodigen uit tot introspectie en
bieden een moderne twist op een klassieke tra-
ditie. Vanderschaeghe’s kunst is een visuele reis
door emotie, diepgang en menselijke ervaring.

chrisvanderschaeghe.com 0494 49 66 73

DAVID SMULDERS
David Smulders (Blankenberge, 1975) is schil-
der, beeldhouwer, textiel- en tapijtontwerper.
In zijn ontwerpen creéert David geometrische
esthetische relaties volgens een abstracte
constructieve stijl.

David maakt schilderijen, beelden in polyester
en cortenstaal en handgetufte tapijten in wol.
Na zijn succesvolle deelname twee jaar geleden
keert hij nu terug om meer en nieuw werk te
tonen.

davidsmulders 0496 40 8178

BARRY RACON
Krullen in cortenstaal.. een combinatie van originele
creativiteit, vormgeving, evenwicht en elegantie. Ze
gaan een samenspel aan met de ruimtelijke leegte van
de omgeving waarin het kunstwerk wordt geplaatst.

Barry is een jonge getalenteerde kunstenaar ge-
boeid door natuur, materie, creativiteit en originaliteit.
Na jaren van ‘kapwerk’ in steen werd het harde, stug-
ge materiaal ‘cortenstaal’ een nieuwe uitdaging. Dit
minder ‘natuurlijk’ materiaal probeert hij naar zijn
hand te zetten in zijn recente sculpturen.

barry-racon.be 047180 85 77
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DE ZIEL VAN ZANDE

Voor de tweejaarlijkse zomertentoonstelling trok
Laurence Claerbout met enkele bewoners op ver-
kenning door Zande en liet hen vertellen over wat
er volgens hen zo bijzonder is aan het dorp. leder-
een had zijn idee of verhaal. Daarna ging ze in de
schemering en ’s avonds in haar eentje terug om
haar opgedane impressies op enkele plekken in
Zande in zwart-wit foto’s vast te leggen met als
rode draad ‘de ziel van Zande’.

Het afnemende avondlicht bepaalde voor Laurence
de bijzondere sfeer. En waarom zwart-wit? Zij ant-
woordt met een quote van Ted Grant: Als je men-
sen in kleur fotografeert, fotografeer je hun kleding.
Maar als je mensen in zwart-wit fotografeert, foto-
grafeer je hun ziel! De ziel van Zande.

Bij haar impressies schreef dichter Geert De Koc-
kere daarna haiku’s, dat kleine, van oorsprong Ja-
panse gedicht, dat je door een brilletje anders laat
kijken naar de doodgewone dingen om je heen.
Haiku is de poézie van het hier en nu, van de poézie

die vanzelf in alle dingen aanwezig is als je maar
goed kijkt, wilt kijken. De haiku’s vullen de foto’s
vaak aan of geven er een bepaalde draai aan, in de
hoop dat de lezer meedraait.

En ook Geert geeft graag een quote die het klei-
ne gedicht typeert. Van dichter K. Schippers:
Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd
is. En zo krijgen de zwart-wit beelden van Laurence
voor de kijker-lezer heel misschien toch kleur. De
ziel van Zande, zwart-wit gezien, door verbeelding
ingekleurd.

Wandel even, heel even mee in de schemering door
Zande. Het fluitenkruid verwelkomt je, het beekje
doet je uitgeleide. En alles daartussen.

geertdekockere.be
douillettephotography.com




KUNSTPARCOURS
GELE LINTJES

START:
Deutscher Soldatenfriedhof, Houtlandstraat 3, Vladslo

EINDE:

Lange Max Museum, Clevenstraat 2, Koekelare

AFSTAND:

12,5 kilometer

BEWEGWIJZERING:

volg de gele lintjes - extra locaties in het centrum: nr. 18 t/m 23
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11 KATHE KOLLWITZ
‘TREUREND OUDERPAAR’
Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo

De beeldengroep ‘Treurend Ouderpaar’ van de
Duitse expressionistische kunstenares Kathe
Kollwitz werd in 2023 verkozen tot ‘Strafste top-
stuk van Vlaanderen’. Dat was een wedstrijd van
Museumpas en Radio 2 om belangrijke kunstwer-
ken in de kijker te zetten.

Dit bijzondere werk straalt diep verdriet uit en is
een aanklacht tegen de oorlog. Het blijft door de
jaren heen - jammer genoeg - relevant, zeker van-
daag met de conflicten in Gaza en Oekraine. Kathe
Kollwitz is ook één van de 60 vensters in de ‘Canon
van Vlaanderen’ en vorig jaar werd deze unieke be-
graafplaats verheven tot UNESCO-Werelderfgoed.
Hier zie je waarom...

toerismekoekelare.be/kathe-kollwitz-museum

2] MARTINE VYVEY
‘CHAOS. MONUMENT VOOR DE VREDEFE’
Deutscher Soldatenfriedhof Viadslo

Dit sculptuur stelt een vallende figuur voor, om-
vergeblazen door het geweld. Met het hoofd en
de schouder raakt hij nog de aarde, als om het
leven nog even vast te houden. Anderzijds reikt
hij met zijn benen reeds uit naar de hemel, in
overgave. De strijd is gestreden, hij komt los van
de aarde en gaat op in het Universum. Eindelijk
vrede, eindelijk rust.

Het beeld gaat hier een dialoog aan met het
‘Treurend ouderpaar’ van Kathe Kollwitz. Een mo-
nument voor de vrede, die heel hard nodig is in de
tijd waarin we leven.

Cortenstaal, 2m40

martinevyvey.be
0472 26 6519

3] CHRIS VANDERSCHAEGHE
‘PERSONEL JESUS”
Dierenarts, Brugse Heerweg 22 Vladslo

“In de schilderijen van Chris Vanderschaeghe
verschijnen gezichten als vage aanwezigheden
in verf. Het zijn geen echte portretten, geen con-
crete verwijzingen naar bepaalde figuren, her-
kenbare kennissen of modellen, maar eerder kop-
pen van dé mens. Ze zijn nat in nat met dunne
lagen samengesteld, en lijken te vertoeven in een
eigen wereld.” (Els Wuyts)

Hier zie je een preview van Chris’ nieuwe reeks
die hij in Zande voorstelt.
Foto hierboven: The look, 2018

chrisvanderschaeghe.com
0494 49 66 73

4] CHRIS CRACCO
Pottebezem, Brugse Heirweg 16 Koekelare
+ beeldentuin, Rozenlaaan 13A De Mokker

Beeldend kunstenaar Chris Cracco (1963) is sinds
1985 bezig met keramiek. Zijn vroeger werk be-
stond uit potsculpturen en urnes. Later schakel-
de hij over naar abstracte composities en in zijn
hedendaags werk herkennen we abstraherende
vrouwenbeelden.

Op eenvoudig telefonisch verzoek kan je even
verderop in wijk De Mokker ook de mooie beel-
dentuin van Chris bezoeken (1,6 km van hier).

instagram.com/craccochris
0476 79 98 54




5] FREDCOT
Koekelarebos

“Koud kruip ik onder m’n warme lakens van can-
vas totdat ik de pigmenten vanuit m’n dromen
zweet.

Een droom die me verfrommelt als een auto tot
een prop van een wrak die een opstopping ver-
oorzaakt op m’n eigen afrit.

En dan is het de rol van de toeschouwer om me
als een hulpdienst te bevrijden...”

Welkom in het hoofd en het universum

van Fredcot!

instagram.com/fredcot
0474 38 2102

6] BENJAMIN GARDIN
‘PFERDESEUFZER’
Brouwerijsite

Het beeld dat de binnenkoer van De Brouwerij
siert, maakte in 2015 deel uit van de zomerten-
toonstelling ‘A Young vision on the Great War’, de
eigenzinnige kijk van kunstenaar Benjamin Gardin
op de Eerste Wereldoorlog. De gemeente kocht
het beeld na afloop om het definitief een plaats
te geven.

Het kunstwerk weerspiegelt een Duitse lansier op
paard, beiden met gasmasker. Dit verwijst naar
het feit dat er tijdens WOI voor het eerst op grote
schaal chemische wapens gebruikt werden.

Benjamin maakte ook werk voor ‘Onzichtbaar
landschap’ in het kader van ‘Landscapes’ dat je
verderop tegenkomt.

benjamingardin.com
047284 7817

7] MARTINE VYVEY
‘CHAOS’
Brouwerijsite - inkom

Martine Vyvey is dit jaar de centrale kunstenaar
doorheen het parcours. Hier zie je de bronzen
versie van het sculptuur ‘Chaos’ dat je eerder in
het groot in Vladslo kon bewonderen.

“Die sculpturen, die aanvankelijk hoofdzakelijk
beeldende benaderingen van beweging waren, zijn
gaandeweg uitgegroeid tot merkwaardige, aan-
grijpende en intrigerende beelden waarin het men-
selijk lichaam domineert, maar dan wel als weerga-
ve van een gedachte, als het tastbare en zichtbare
van bedenkingen omtrent onze maatschappij die
vaak de allure van een aanklacht aannemen.”
(Hugo Brutin)

martinevyvey.be
047226 6519

8] KATHE KOLLWITZ
(MUSEUM)
Brouwerijsite

Het vernieuwde Kathe Kollwitz Museum laat zien
hoe de wereldbekende kunstenares in opstand
kwam tegen zowel oorlog als armoede. Hoe dub-
bel - en ook hoe nodig - klinken vandaag Kathes
leuzes ‘Nie wieder Krieg’ en ‘Krieg dem Kriege’
tegen de achtergrond van het militair gewapend
conflict tussen Rusland en Oekraine (en bij uit-
breiding heel Europa) en in Gaza.

Geweld en oorlog lijken diep ingebakken te zitten
in de mensheid, maar toch mogen we nooit stop-
pen met ertegen te strijden. Zoals Kathe Kollwitz
vol vuur deed en zoals nog lang nodig zal blijven...

toerismekoekelare.be/kathe-kollwitz-museum




9] DAS ENDE DER MYTHEN
Brouwerijsite - Kéthe Kollwitz Museum

In het kader van het Westtoer-themajaar ‘Lands-
capes’ en n.a.v. 10 jaar vernieuwd Kathe Kollwitz
Museum is deze tijdelijke tentoonstelling te zien
in Koekelare. Vijf Duitse kunstenaars stellen hun
visie voor op het nog altijd verwoeste WOI-land-
schap rond Verdun.

Een samenwerking van Thomas Hadelich (gra-
fiek), Friederike Nottrott (keramiek- en glasde-
sign), Bernd Papke (schilderkunst), Katrin Ruh-
nau (objecten en collages) en Chris Wohlfeld
(fotografie). Dit werk heeft ergens met oorlog te
maken, maar is verder ook poétisch of overstijgt
de originele wapenachtergrond.

koekelare.be/tentoonstelling-kollwitz-museum

10] DIRK SANTENS
Brouwerijsite - De Inktpot

Dirk Santens is vooral bekend door zijn beeld-
houwwerk in steen en brons. Na een hele tijd te
schilderen werd het boetseren van dieren met
klei helemaal zijn ding. Eerst waren er beelden in
keramiek van hazen, in 2014 begon hij te werken
met brons. Momenteel maakt hij furore met ruwe
bronzen beelden van onder meer wolven en paar-
den.

Minder bekend is zijn tekenwerk naar naaktmodel
dat mee deel uitmaakte van zijn ontwikkeling en
dat je hier exclusief te zien krijgt.

instagram.com/dirk_santens_beeldhouwer
047717 70 00
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11] ALEX HAERENS
Brouwerijsite - De Inktpot

Na een beroepsleven als technisch ontwerper
blijft het ruimtelijk vormgeven een passie bij Alex
Haerens. De stap naar de afdeling Beeldhouwen
en Ruimtelijke Kunst aan de Academie van Brug-
ge sluit daarbij aan. Het getoonde werk is een ver-
kenning van vormen, technieken en materialen.
Soms heel gericht, zoals de studies naar levend
model. Soms ‘freewheelend’ ontdekkend waar
materiaal en bewerking naar toe leiden. En soms
gaandeweg groeiend wanneer losse probeersels
samenkomen in het ver-beelden van een idee.

0478 28 80 06

12] ZOE MONSTREY
Brouwerijsite - De Inktpot

Zoé Monstrey is een toegewijde studente aan
Design Academy Eindhoven. Ontwerpen is meer
dan een passie, het is een integraal onderdeel van
haar leven en persoonlijke identiteit geworden. Ze
is letterlijk 13 uur per dag, 5 dagen in de week be-
zig met het maken van designobjecten. Een van
haar meest bijzondere projecten is een unieke set
van stoelen, een kast, een lichttafel en meerdere
andere objecten.

Naast haar studie vindt Zoé veel voldoening in het
maken van schilderijen en tekeningen. Deze hob-
by stelt haar in staat om haar artistieke expressie
te blijven ontwikkelen en kan het best omschre-
ven worden als expressief, abstract en kleurrijk.

instagram.com/zomoarts



13] WILLEM VERMANDERE
‘DE DRIE TJOOLDERS’
Brouwerijsite - inkom Fransmansmuseum

“Drie brokken Franse steen uit Saint-Marc-sur-
Seine versleept tot in Steenkerke... Daaruit groei-
den zagend en kappend in stof en zweet drie
mens-wezens, ontheemde vermoeide tjoolders,
migranten in Koekelare.”

Deze drie tjoolders zijn als het ware één met de
omgeving en de grond waarin ze verworteld zijn.
Ze vormen een blijvend eerbetoon aan de vele
Fransmans die moesten wroeten en wrochten in
de aarde om hun kost te verdienen.

willemvermandere.be
toerismekoekelare.be/fransmansmuseum

14] ANN BATAILLE
‘TEXTIELKUNST’
Brouwerijsite - Fransmansmuseum

Ann Bataille (Brugge, 1951) is een Koekelaarse
textielkunstenares die maar zelden met haar werk
naar buiten komt. Ze volgde 7 jaar textiele kunst
bij de Academie Koksijde, 2 jaar decoratie op tex-
tiel bij Syntra en 3 jaar technieken op textiel bij
Gil De Vloo.

Hier speelt de natuur een belangrijke rol. Zo wor-
den blaadjes geprint op het textiel of vormt een
doek de plattegrond van een tuin. Licht speelt
een subtiel spel doorheen de ontwerpen, wat hier
in de serre van het Fransmansmuseum heel goed
tot uiting komt.

0473 88 42 35
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15] KAROLIEN STAELENS
‘WEVEN’
Brouwerijsite - Fransmansmuseum

Ik ben Karolien Staelens en woon in Koekelare.
Naast letterkappen en keramiek heb ik recent de
kunst van het weven ontdekt.

Het is een traag proces waarbij ik innerlijke
rust ervaar. Door met verschillende kleuren en
materialen te experimenteren, krijg je wonder-
lijke creaties.

Het geeft mij energie en voldoening om een
uniek en tijdloos stuk te maken.

Enjoy!

0479 8216 71

16] GERRIT GERMONPRE

‘WIE WEET’ EN ‘EEN NIEUWE LENTE,
EEN NIEUW GELUID’
Sint-Maartensplein

Dit vier meter hoge, spitse kunstwerk in rood ge-
lakt metaal was een gift van de kunstenaar aan
de gemeente uit dankbaarheid omdat hij jaren-
lang loods Pyck aan het Sint-Jorisplein als atelier
mocht gebruiken.

Het is iconisch voor Koekelare en vormt ook het
symbool van zowel de toegankelijke wandeling
‘Kunstig Koekelare’ (wandeling langs alle kunst-
werken op het openbare domein: volg de koperen
klinknagels) als van de huidige zomertentoonstel-
ling.

Zie ook Lange Max site.

gerritgermonpre.be
koekelare.be/kunstig-koekelare




WIJK HIERNA
EVEN AF VAN
DE GELE LINTJES

17] JOOK DOODLE
WZC Meunyckenhof

Joke Neyrinck (1982), vrouw van Vlaams zanger
Augustijn Vermandere, staat ook bekend als Jook
Doodle. Ze tekende haar hele huis vol en haalde
daarmee de internationale pers (Metro UK, The
Independent, ...). In januari 2023 verscheen Jook
in ledereen Beroemd (vrt).

Dit is werk van haar uit de periode 2014-2015,
haar digitale tekeningen waarmee ze haar carrié-
re begon. Titel foto: fly free b

jook.be
0486 77 69 66

18] LAURENCE CLAERBOUT
‘FOTOVERHALEN’
Bloemen Desloover, Concertplein 7

Er was eens... ‘douillette’.

Een denkbeeldig antieken winkeltje verborgen
in hartje Brugge, vol mooie fotoverhalen. Wie er
binnen ging, plukte een verhaal uit de kast, blies
het stof weg en raakte helemaal betoverd...

Douillette is gespecialiseerd in sprookjesachtige
fotoreportages van newborns en baby’tjes aan
huis. De foto’s zijn warm, uniek en volledig onder-
gedompeld in nostalgie.

Benieuwd? Neem dan een kijkje op de website.

www.douillettephotography.com
0474 58 64 47
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19] TEKENREUZEN KINDERWORKSHOPS
Cultuurzaal De Balluchon

“Dolenthousiast waren ze, mijn kleine tekenreu-
zen, toen ze te horen kregen dat ze mee mochten
exposeren op de zomertentoonstelling ‘Kunstig
Koekelare’!!l Democratisch werd het thema “ama-
zone” gekozen (eentje had deelgenomen aan de
musical van Jong Wilt) en vol vuur gingen ze aan
de slag. Eerst een schets, dan ingekleurd, dan met
acrylverf op een canvas van 25 op 25. Kleur moest
eruit spatten vonden ze zelf. Soms spatte het ook
op tegels en muren... Het resultaat zie je hier!”

(Elise De Gend, lesgeefster teken- en
schilderworkshops voor kinderen)

koekelare.be/cultuurraad

20] MARO
Cultuurzaal De Balluchon
en etalage Christies, Noordomstraat 10

Sinds 1977 probeert Patrick Marote de meest ide-
ale combinaties van kleur en vorm te combine-
ren als professionele huisschilder en inrichter. De
Zedelgemnaar heeft pas een tiental jaar geleden
z’'n gevoel voor schoonheid, kleur en vormgeving
omgevormd tot een activiteit als kunstschilder.

Patrick durft stellen dat hij een colorist is, waarbij
creativiteit geen grenzen kent. Dit resulteert uit-
eindelijk in een gamma kleurrijke, abstracte schil-
derijen in diverse formaten. Daarnaast krijgen ook
diverse objecten een kleurig en frivool nieuw jasje
aangemeten. Inspiratiebronnen zijn o.m. prinses
Delphine en Denis De Gloire.

Eén ding is zeker: hier word je vrolijk van!

patrickmaro.be
0475 92 99 29




21] PAUL COBBAERT ‘WILD LAND’
Tuin Huis Proot

In zijn boek ‘Wild Land’ toont de Koekelaarse
schrijver en amateurfotograaf Paul Cobbaert de
schoonheid van het wilde leven in eigen land. In
woord én beeld. Het boek vertelt het verhaal van
de terugkeer van wilde dieren naar ons land, zoals
lynx, zeearend, otter, kerkuil en andere iconische
soorten.

Het boek bevat ook meer dan tweehonderd
zelf genomen foto’s van wildlife. Voor deze zo-
mertentoonstelling heeft Paul enkele beelden
geselecteerd die hij in Koekelare en omgeving
genomen heeft.

Interesse in het boek? Mail naar paulcobbaert@
hotmail.com

instagram.com/paulcobbaert

22] MARISKA ROLLE
Etalage Christies, Noordomstraat 10

Al 15 jaar timmert Mariska aan de weg als kun-
stenares, maar trad pas recent met haar creaties
naar buiten. Vorig jaar werd ze geselecteerd door
Kunstgalerie Rogghe in Torhout.

“Welkom om mijn werken te bewonderen op
de kunstroute. Laat jullie vooral raken, door alle
schoonheid op jullie pad. Genieten, voelen, bewe-
gen... Zelf heb ik geen kunstopleiding, maar als
je mensen kan raken met je werken, dan is het
goed... [k ga graag op mijn gevoel af, al maak ik
ook graag iets op vraag. Schilderen is mijn zuur-
stof, met verf op doek aan de slag gaan is fijn.
Soms werk ik ook met gips en beton, beeldend.”

oaze.be/oazes/mart
0496 71 3126

23] POEZIESTRAAT
‘THUIS®
Noordomstraat

Naar aanleiding van de Poézieweek in januari
2024 schreef het intergemeentelijk cultureel sa-
menwerkingsverband Ginter (met 8 gemeenten
uit de regio) een gedichtenwedstrijd uit. Het the-
ma was ‘Thuis’.

In Koekelare hebben we een ware ‘poéziestraat’
en hier lees je de beste gedichten die ingezonden

zijn voor de wedstrijd.

ginter.be/gedichtenwedstrijd

24] BENJAMIN GARDIN
‘GEFALLENE LANDSCHAFTSMARKIERUNG’
Pieter Lansensstraat (parking De Buidel)

Ditis éénvan de 24 nieuwe kunstwerken, verspreid
over de Westhoek, van het project ‘Onzichtbaar
landschap’ in het kader van het WOI-themajaar
‘Landscapes’.

De Gefallene Landschaftsmarkierung ontleent
zijn naam aan zijn Duitse afkomst en vertegen-
woordigt hiermee twee verschillende betekenis-
sen: enerzijds als duiding voor de gesneuvelde
soldaten, anderzijds zorgt het werk voor een dui-
delijk landschapsbaken.

Dit kunstwerk markeert de verdwenen begraaf-
plaats die hier vroeger was en waar onder meer
Duitse soldaten begraven lagen.

onzichtbaarlandschap.be
047284 7817




25] JENS DEVROME
Qosthofpark

“lk laat meestal de titels achterwege en zet dan
getallen op alle schilderijen, ook al hebben die
een titel. Getallen zijn neutraal. Daardoor zien de
mensen het schilderij zoals het is, in zijn pure vorm.
En getallen zijn gemakkelijk terug te vinden.

Mijn schijnbaar abstracte configuraties kunnen
soms misleidend zijn en ik laat graag ruimte voor
eigen interpretatie... Uiteindelijk draait het niet
om mijn verhaal, maar om de ervaring van de Kij-
ker. Ik wil inspireren om te kijken naar de kleuren
en uitnodigen om zelf te ervaren en te voelen.
Kleuren zijn een oneindige ontdekkingstocht.”

jensdevrome.be
047102 25 80

26] MARTINE VYVEY
Qosthofpark

“De figuren van Martine Viyvey zingen in de ruim-
te, uitgerafeld en langgerekt, sierlijk en door de
betekenissen en sensibiliteit geladen. Haar sculp-
turen zijn lichtvoetig en trillen in de wind. Soms
bewegen zij effectief in het ritme van de wind en
onderstrepen aldus bijkomend wat in de titel is
opgeborgen.” (Hugo Brutin)

Wandel zeker eens rond de vijver om alle kunst-
werken te ontdekken!

martinevyvey.be
0472 26 6519

27] CHANTAL DEPRINCE
Galgestraat - volkstuin

“Ik laat mij inspireren door een verhaal, gebeurte-
nis of iets dat me raakt.

Dan meng ik de kleuren op mijn palet en schilder
in alle vrijheid.”

Hier aan de volkstuintjes van Koekelare komt dit
kleurrijk werk prima tot zijn recht.

instagram.com/chantaldeprince

28] RUDI HOLLEBEKE
Galgestraat - volkstuin

“Voor mij is fotografie observeren. Je kan er van
alles mee.

Door het spelen met licht kan je van iets gewoons
toch een interessant beeld maken. Fotografie is
en blijfft zeer boeiend.”

Rust even uit op dit bankje en geniet van deze
foto’s.

instagram.com/rudihollebeke



29] IRENEE DURIEZ
De Pinne Ichtegem

Beeldend kunstenaar Irénée Duriez is een begrip
in Ichtegem en verre omstreken, ook internatio-
naal. Hier in de buurt van zijn thuisbasis staat er
een groot bronzen sculptuur zowel aan het begin
als aan het einde van de Sint-Bertinuslaan.

Het Museum en Beeldentuin Irénée Duriez zijn in
de zomer ook geopend en bevinden zich hier iets
verder, in de Keibergstraat.

ireneeduriez.be
04712377 56

30] SABINE VAN EYNDE
Sint-Bertinuslaan 1 Ichtegem
+ Lange Max site

Sint-Bertinuslaan: Mermaid. Lange Max site: Climb
Up! IJzeren geoxideerde ladder, lichtjes over-
hellend vanwege het boeiend effect, gevat tegen
een eikenhouten sokkel. Uit haar verbeelding ont-
sproten klimt een sierlijke plant langs de ladder
omhoog, steeds hoger, reikend naar de hemel om
de zon te kussen onder een stralend blauwe lucht.
Het gebruik van waterglas zorgt voor een bijzon-
der en speels effect dat dit fantasievolle tafereel
tot leven brengt.

Glaskunstenaar Sabine Van Eynde baat in Koeke-
lare ook ‘Galerie De Sterre’ uit.

sabinevaneynde.com
0496 99 89 15

31] RIK VANOVENACKER
Puydsarmoede 8

Rik Vanovenacker creéert monumentale kunst
met oermaterialen zoals steen, brons en ijzer.
Zijn werken stralen zowel kracht als eenvoud uit.
Het zijn uitvergrotingen van positieve emoties.

“Ik hou van monumentaal, van uitvergroting.
Met mijn creaties wil ik een groot publiek berei-
ken. Door de omvang zijn de werken over het
algemeen buiten opgesteld wat een voordeel
is. Ik steek er mijn hart en ziel in, en dat voelen
mensen.”

rikvanovenacker.be
0478 84 2149

e

32] GERRIT GERMONPRE
Lange Max site

Lange Max vzw is bezig met een grootschalig pro-
ject rond de Vlaamse kunstenaar Gerrit Germon-
pré, die in Koekelare woonde en werkte. De Erega-
lerij die je hier in de toekomst zal kunnen bezoeken
met werk van hem en andere hedendaagse kun-
stenaars, is reeds gebouwd en ontdek je op de site.

Met een voorlopige inventaris van meer dan 110
werken is Germonpré Koekelaars meest pro-
ductieve kunstenaar tot hiertoe. Er staan al ver-
schillende beelden van hem verspreid over de
gemeente en straks krijgt hij dus zijn eigen Erega-
lerij. Ook het grootste werk van zijn hand ontdek
je hier op het domein.

gerritgermonpre.be
langemaxmuseum.be




33] LIEVEN DEBRABANDERE
Lange Max site

Lieven Debrabandere is een getalenteerde beel-
dend kunstenaar uit Gistel, bekend om zijn expres-
sieve en dynamische werken. Met een unieke stijl
die zowel abstract als figuratief kan zijn, slaagt hij
erin emoties en beweging vast te leggen op een
manier die de kijker diep raakt. Zijn werk is een
reflectie van zijn passie voor kunst en zijn vermo-
gen om traditionele technieken te combineren met
moderne interpretaties.

Debrabandere blijft een belangrijke figuur in de
hedendaagse kunstwereld, voortdurend evolue-
rend en inspirerend. Op zijn website presenteert
hij een uitgebreide galerij van zijn werken. Ze ver-
tellen elk een verhaal en weerspiegelen de creati-
viteit van de kunstenaar.

moerdijk.be
0488 00 65 29

34] REDGY VERGRACHT
Lange Max site

Redgy is al jaren gepassioneerd natuurfotograaf
met een voorliefde voor vogels, in het bijzonder
roofvogels. Maar alles wat vliegt, trekt hem aan,
groot of klein. De fotografie zorgt voor rust en
tevens leer je veel gelijkgestemden kennen met
wie je dan foto’s kunt delen.

Hij is ook steeds verrast hoeveel mogelijkheden
er zijn om vogels te spotten in de dichte omge-
ving van Koekelare. Voor Kunstig Koekelare se-
lecteerde hij dan ook allemaal foto’s van vogels
die in de omgeving van het Lange Max-domein
voorkomen.

flickr.com/photos/redgy1
0475 80 59 51

35] KLAAS BULLYNCK
‘MYSTIC PRESS’
Lange Max site

Het oeuvre van beeldend kunstenaar Klaas Bul-
lynck reikt diep in de menselijke psyche. Met mo-
numentale en kleinere sculpturen, tekeningen,
etsen en schaalmodellen connecteert hij zelfge-
noegzaamheid en het lijden dat eruit ontstaat.

Mystic Press is een antieke boekenpers die sym-
bool staat voor menselijke wijsheid. Op de pers
ligt geen boek maar een zinken trechter, als sym-
bool voor waanzin. Een trechter geraakt nooit vol.
Krankzinnigen worden traditioneel voorgesteld
met een omgekeerde trechter als hoofddeksel.

In het kader van Landscapes, Onzichtbaar Land-
schap

onzichtbaarlandschap.be
instagram.com/bullynckklaas

NOTITIES ]
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